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Wetenschap van het menszijn

troch Inne Bilker 

In stazjêre ûntdiek it. De doar fan it 
keammerke fan Lolkje Elgersma stie yn 
it wiidst iepen. Se wie sa tûk om fuorten-

daliks in pear kollega’s te alarmearjen. Mar 
noch yn ’e baaikeamer noch ûnder it bêd wie 
in spoar fan de frou te ûntdekken.

It wie in hinne en wer gerop en geraas op ’e 
ôfdieling. Kop noch sturt wie der oan fêst 
te knoopjen. It wie mar goed dat Elske, it 
ôfdielingshaad, it heft yn hannen naam. 
,,Minsken, lit ús alles even rêstich op in 
riichje sette”, sa bêde se de stoarm del. ,,Wa 
hie fannemoarn tsjinst en hat frou Elgersma 
foar it lêst sjoen?”

Afke, de iennichste fan de groep dy’t tsjinst 
dien hie op de sletten ôfdieling en noch oan-
wêzich wie, hie om in oere as njoggen noch 
by har op it keamerke west. Underhâldsman 
Gerard Elzinga hie har noch foar it rút stean 
sjoen en nei har swaaid. ,,It is no sawat twa 
oeren letter en der is gjin spoar fan frou 
Elgersma”, naam Elske it foartou, ,,ik ljocht-
sje daliks ús direkteur yn, en jimme, sykje 
foaral fi erder.” 

Lolkje is in bewenster fan de sletten ôfdie-
ling fan dementearjende pasjinten. Se sit dêr 
no sa’n healjier; de lêste wiken wie se oan it 
dwalen slein. 

Frou Elgersma wie yn gjin fjilden en wegen te 
bekennen. Om ien oere besleat de direkteur 
de famylje én de plysje yn te ljochtsjen. In 
skoftke letter waard der ûnder lieding fan 
twa resersjeurs in gearkomste belein. Alle 
belutsen personielsleden waarden befrege. 
De ynformaasje dy’t om hannen wie, waard 
yngeand analysearre en it hiele gebou en it 
terrein der om hinne waard nochris sekuer 
útkjimd. 

Gjin spoar lykwols fan frou Elgersma. De 
famylje stie der al gau op oan om it regjonaal 
alarmsirkwy yn it wurk te setten. Om alles sa 
normaal mooglik lykje te litten, lieten se yn 
it tehûs ûndertusken alle aktiviteiten sa folle 
mooglik trochgean. 

Om healwei fjouweren arrivearre in plysje-
man mei speurhûn. No waard it hiele doarp 
en de neiste omkriten neisjoen. Wat lykwols 
ek foarby kaam, de goedwollende speur-
hûn fûn frou Elgersma net. De kâns op in 
goede ôfrin waard hieltyd lytser. Gerard woe 
nochris wer it hiele gebou fan ûnderen oant 
boppen trochsykje, mar de plysjeminsken 
seagen it nut dêr net fan yn.

Doe kaam dat ferlossende tillefoantsje fan 
Abe Brouwer, de oargelist fan de pleatslike 
PKN-gemeente. Frou Elgersma wie terjochte. 
Hy hie dy middei krekt de liturgy fan de 
tsjerketsjinst fan de kommende snein yn 
tsjerke trochnommen. Doe’t it oefenoerke 

om wie en it oargel stil foel, sette in heldere 
frouljusstim útein mei it sjongen fan Er 
ruist langs de wolken. Doe’t Abe nei ûnde-
ren kaam siet frou Elgersma yn sneinske 
klean op ’e foarste bank. It wie Abe fuorten-
daliks helder dat se nei tsjerke toffele wie 
yn ’e ûnderstelling dat it snein wie. Wat 
hearde dat moai, bearde Lolkje en sette 
spontaan Scheepken onder Jezus’ hoede 
yn. Abe soe Abe net wêze om Lolkje net yn 
har skimerige wrâld yn ’e mjitte te kom-
men. Suver oandien en út earbied sloep er 
nei boppen ta en sette him wer ta spyljen. 
Nei in ôfwikseljend repertoire fan Johannes 
de Heer-hymnen en in kar oan oan Lolkje 
bekinde geastlike smartlapen sette Abe nei 
in lyts healoere it oargel stil. Ut har meneu-
vels koe er opmeitsje dat se it paad, wêr ek 
hinne, fi naal bjuster wie. Mei sêfte hân krige 
er har de tsjerke út oan ’e keukenstafel fan 
MartensGryt, de koster. Tafallich wie Griet al 
op ’e hichte mei it nijs dat it publyk út sjen 
moast nei Lolkje, dy’t no al sa’n fi if oeren 
fermist wie. 

Abe levere har mei de auto by it bejaarde-
tehûs ôf. As in keninginne op steatsbesite 
stapte Lolkje de lange gongen troch, wylst se 
Er ruist langs de wolken núndere. Mei de ein 
yn ’e bek waard se daliks op bêd brocht. De 
rjochtlinen dy’t op de sletten ôfdieling jilden, 
binne yntusken yngreven oanskerpe.

Johannes de Heer en mear

door Tjerk de Reus

H umaniora - een mooi 
woord, maar niet ie-
dereen zal meteen 

beginnen te knikken. Toch 
staat het voor een oud en eer-
biedwaardig verschijnsel: de 
geestes- of alfawetenschap-
pen. Het omvat vakdisciplines 
als taal- en letterkunde, musi-
cologie, geschiedschrijving en 
kunsttheorie. Met recht kun 
je stellen dat dit een klassieke 
traditie van wetenschapsbe-
oefening is, met wortels diep 
in het millennium dat vooraf-
gaat aan onze jaartelling. 

Over de geschiedenis van 
deze humaniora handelt het 
boek De vergeten wetenschappen, 
geschreven door Rens Bod, 
hoogleraar cognitieweten-
schappen. Hij is werkzaam in 
Amsterdam en in het Schotse 
St. Andrews. Zijn boek is om-
vangrijk. Het is een typisch 
overzichtswerk, waarin je per 
vakdiscipline kunt lezen over 
de ontwikkelingen door de 
eeuwen heen. Bod is deskun-
dig, maar schuwt de vereen-
voudiging niet - een onmis-
bare kwaliteit.

Zonder twijfel schreef Rens 
Bod dit boek met passie en 
uit interesse, maar minstens 
ook met een paar fl inke 
brokken ergernis. Want wat 
verstaat men vandaag onder 
wetenschap? In het dagelijks 
spraakgebruik duidt het voor-
al op de bètawetenschappen, 
dus de studie van natuur en 
techniek. Daar zit ook een im-
pliciete waardering in. Want 
technische vooruitgang en 
medische mogelijkheden vin-

den we erg belangrijk en nut-
tig - en die hebben we vooral 
te danken aan de bètaweten-
schappen. Welk nut hebben 
die humaniora dan eigenlijk? 
Precies dit vooroordeel ergert 
Rens Bod. 

Scheelzien
Want stellen dat je niks aan 
de humaniora hebt, is een 
vorm van scheelzien. De gees-
teswetenschappen hebben 
eeuwenlang diepe invloed 
uitgeoefend op de menselijke 
geschiedenis. Het menselijk 
bestaan wordt per slot van 
rekening niet alleen bepaald 
door de uitvinding van kern-

splitsing, maar ook door po-
ezie, door verhalenvertellers, 
door muziek.

De humaniora omvatten 
het oerrepertoire van de den-
kende mens, die peinzend, 
piekerend en analyserend 
grip probeert te krijgen op 
zijn eigen bestaan en op de 
wonderlijke raadselen die 
zich aan hem voordoen. Mu-
ziek bijvoorbeeld, hoe werkt 
dat? Wat geeft ons zicht op de 
toonkunst en welke mogelijk-
heden zijn nog verborgen in 
de schoot der toekomst? Wat 
leert ons de logica en hoe gaan 
we om met teksten? Dat zijn 
compleet andere vragen dan 

men zich stelt met het oog op 
economische wetmatigheden 
of de invloed van materiaal-
soorten op de draagkracht 
van een spoorbrug. De bena-
ming geesteswetenschappen 
is dus zo gek nog niet, omdat 
ze raken aan de geestelijke of 
spirituele dimensie van het 
menszijn. Het woord huma-
niora is verwant aan de huma-
nitas - de menselijkheid: die 
wetenschappen liggen ons na 
aan het hart.

Geschiedenis
Bod vond het overigens ook 
een groot gemis dat er geen 
omvattende geschiedenis is 

van de geesteswetenschap-
pen bestond. Dat is de tweede 
brok ergernis, die zeer pro-
ductief heeft gewerkt. Zijn 
boek biedt derhalve voor bei-
de ergernissen een oplossing. 
Wie zich denigrerend uitlaat 
over alfawetenschappen, kun 
je nu Bods slothoofdstuk aan-
reiken: ‘Alfa-inzichten die de 

wereld hebben veranderd.’ 
En wie geboeid is door de ge-
schiedenis van een discipline 
in het spectrum van de hu-
maniora, kan lezen en rond-
neuzen in de vier periodes die 
Bod behandeld: oudheid, mid-
deleeuwen, vroegmoderne 
tijd en moderne tijd. Kortom, 
Bod onthult een klassieke 
traditie van wetenschap, met 
een helderheid die een even 
klassieke Latijnse loftuiting 
verdient: cum laude!

i  De vergeten 
wetenschappen. 
Een geschiede-
nis van de 
humaniora. 
Rens Bod. 
Uitgeverij 
Bert Bakker, 
24,90 euro
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Muziek bijvoorbeeld, hoe werkt dat? Foto: ANP


